
 

 

 

 

Nieuwsbrief 41. 

 

Beste koorleden.  

Het is al een tijdje erg rustig rondom ons koor. De oorzaak hiervan is ons allen bekend. Een in eerste instantie onschuldig virusje 

heeft onze gehele samenleving, wereldwijd lam gelegd.  Ons eigen smartlappenkoor is al meer dan een jaar uit de roulatie. Het 

ziet er naar uit dat we de grootste ellende achter de rug hebben. Diverse leden werden inmiddels gevaccineerd of zullen binnen 

afzienbare tijd gevaccineerd worden. Het zal er toe leiden dat zij beschermd zijn tegen de vreselijke coronaziekte, waardoor het 

weer mogelijk gaat worden veilig samen te komen en zingen.  

Wat hebben we dit gemist.   

We verlangen naar de eerstvolgende repetitie. Als het aan mij ligt maken we daar maar een mooi feestje van. 

 

 

 

Beste leden, 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat we werden geconfronteerd met het covid-19 virus. Dit alles in een jaar 

waarin wij het 10-jarig bestaan van onze vereniging zouden vieren. Hoe mooi had dit alles wel niet kunnen of 

beter gezegd moeten zijn. 

Hoe het jaar 2020 de revue is gepasseerd moeten we maar bijzonder snel vergeten en laten we vooral vooruit 

kijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. In die zin gloort er gelukkig licht aan het eind van de tunnel. 

Vele mensen worden inmiddels gevaccineerd en ongetwijfeld zijn er ook binnen onze vereniging al leden die de 

beschermende prik tot zich hebben gekregen. Hetgeen betekent dat we langzaam naar de vrijheid kruipen waar 

eenieder zo naar hunkert. 

Geen avondklok, geen mondkapjes, geen verbod op feesten en partijen, niet meer op afspraak winkelen, gewoon 

weer visite ontvangen, een terrasje pikken, of ergens lekker eten enzovoorts. Kortom gewoon weer lekker doen 

waar we zin in hebben op het moment dat het ons uitkomt en wanneer we het zelf willen. 



 

 

 

 

Dit alles laat niet meer lang op zich wachten lijkt mij. Niet dat ik de wijsheid in deze in pacht heb, maar durf er 

wel een voorzichtige voorspelling aan te wagen. Hoe mooi zou het zijn als we ergens na het zomerreces onze 

activiteiten weer op kunnen pakken en vooral weer kunnen doen wat we zo graag willen. Ik denk dat het moet 

kunnen en houd hier toch wel rekening mee. Met andere woorden; hoe mooi zal het zijn als we covid-19 definitief 

in de geschiedenisboeken weg kunnen schrijven. 

Heeft covid-19 dan geen enkele positieve boodschap met zich mee gebracht? Zeer zeker wel! Een boodschap waar 

we allen enorm trots op mogen zijn. Covid-19 heeft ons laten zien hoe trouw en gelieerd onze leden aan de 

vereniging zijn. Veel verenigingen kampen met leden die hun lidmaatschap in deze crisisperiode op zeggen om 

welke reden dan ook. Voor Smartlappenkoor Gère Weg blijkt het verenigingshart op de juiste plaats te zitten. Op 

een enkeling na hebben wij ons leden bestand gelukkig aardig in stand weten te houden, waar we jullie enorm 

dankbaar voor zijn.  

Doordat covid-19 het gesprek van de dag is en op dit moment ons leven beheerst vergeten we ook enigszins de 

tijd van leven. Vadertje tijd tikt echter door en hiermee ook het bestaan van onze vereniging. Niet alleen licht, 

maar ook ons 12½ jarig jubileum gloort aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel. Dit alles is dichter bij dan 

we wellicht beseffen. Ik noteer 12 september 2022!!! Het klinkt ver weg maar is oh zo dichtbij. Het kan zijn dat 18 

maanden of 1½ jaar beter in de oren klinkt.  

Indien mijn voorspelling klopt, betekent dit dat de covid-19 periode straks alles bij elkaar net zo lang heeft 

geduurd dan de tijd die ons vanaf nu rest naar het volgende jubileum. Ik besef mij nu terdege dat er weer een 

uitdaging ligt voor het bestuur met betrekking tot de toekomst, het normaal dichter bij is en komt dan we zelf 

beseffen, er weer een periode gloort om naar uit te kijken, inmiddels het grootste gedeelte van de tunnel achter 

ons ligt, we straks onze vrijheid weer terug hebben, maar vooral dat we elkaar weer heel snel kunnen begroeten 

en doen wat we zo graag willen; actief lid zijn van Smartlappenkoor Gère Weg. 

Houd nog even vol, blijf gezond, en kijk vooral uit naar de toekomst!!!! 

We’ll meet again! 

Jurgen van der Kammen 

Voorzitter Smartlappenkoor Gère Weg 

 

 

 

 



 

 

 

 

De stemvork gaat door naar…… 

Deze keer staat ons gewaardeerde lid Henny van Eeuwijk centraal in deze rubriek. Vanwege het coronavirus vond het interview 

niet plaats bij Henny thuis, maar spraken we elkaar telefonisch. Henny is geboren en getogen in Velddriel. Het gezin van Eeuwijk 

bestond uit vader, moeder en zeven kinderen, twee meisjes en vijf jongens. Henny was de jongste op een na.

 

Na de lagere school volgde Henny VGLO onderwijs, gevolgd door de LTS opleiding, waar hij werd opgeleid tot timmerman.  Het 

vak van timmerman heeft Henny overigens beroepsmatig nooit beoefend. Hobbymatig gebeurt het nog wel eens dat hij de hamer 

ter hand neemt. Na zijn LTS opleiding werkte Henny bij verschillende regionale bedrijfjes. Uiteindelijk belandde hij bij het bedrijf 

Maas en Waal te Ammerzoden, waar hij maar liefst 40 jaar werkzaam was (!) Inmiddels geniet Henny van zijn welverdiende 

pensioen. 

Eind vorig jaar kreeg Henny te kampen met gezondheidsproblemen. Na behandeling in het ziekenhuis (plaatsing  stents), in 
combinatie met het gebruik van de juiste medicijnen gaat het weer een stuk beter met Henny. Henny komt uit een muzikale 
familie. In de jaren 70 stond zijn zusje onder de artiestennaam Helga gedurende 6 weken in de landelijke top 40 met het liedje 
“niemand heeft je ooit gezien”.  

Ook Henny is erg muzikaal. Al op zijn negende werd hij lid van fanfare Le Harpe in Velddriel. Hij hoopt hier dit jaar zijn 60 jarig (!) 
jubileum te vieren. Het muziek maken zit in Henny’s bloed. Al op zijn twaalfde zat hij in een schoolband. Naast zijn slagwerk 
kwaliteiten leverde Henny ook graag zijn vocale bijdrage. Geruime tijd maakte Henny deel uit van het trio Kozanis, waarmee hij 
het hele land doorreisde om op te treden. Hij bewaart hieraan goede herinneringen. Ook namen ze deel aan 12 songfestivals 
waarvan ze er maar liefst 10 wisten te winnen. Nadat het trio Kozanis stopte maakte Henny deel uit van nog 5 andere orkestjes. 
Drummen is Henny’s lust en leven, maar zingen vindt hij minstens zo leuk. Sinds begin 2013 maakt Henny deel uit van ons koor. 
Hij voegt met zijn 3e stem partij een extra stemgeluid aan ons koor toe, hetgeen de totaalkwaliteit van ons koor ten goede komt. 
Daarnaast kunnen we in tijd van nood altijd een beroep doen op Henny als onze vaste drummer Theo van Dulmen verhinderd is. 
Henny heeft enkele nummers die voor hem favoriet zijn. Dit zijn Duizend Mijlen en De Verzonken Stad. Dit zijn de nummers 
waarbij hij zijn 3e stem optimaal kan inzetten.  Henny is inmiddels bijna 48 jaar getrouwd en woont sinds zijn huwelijk in 
Ammerzoden. Hij en zijn vrouw hebben 3 zoons en 4 kleinkinderen. Een van zijn zoons woont met zijn vrouw en 2 kinderen in 



 

 

 

 

Denemarken. Helaas ziet Henny dit gezin  veel te weinig, mede vanwege het coronavirus. Het is al weer 1 ½ jaar geleden dat hij 
afreisde naar Denemarken. Gelukkig heeft hij nog 2 kleinkinderen  die in de buurt wonen die hij regelmatig kan ontmoeten. 

Buiten de muziek heeft Henny niet zo veel hobby’s. Wel is hij geïnteresseerd in motor en autoraces. Wij hopen nog lang gebruik 

te mogen maken van de muzikale inbreng van dit sympathieke koorlid, Henny van Eeuwijk. 

 

Een groet van Hester 

Van ons lid Hester de Bruijne ontvingen wij een leuk kaartje met de volgende tekst: 

 

Een groet van mij (en het dameskoor op de voorzijde van de kaart) Blijf zingen bij wat je ook doet, of waar je ook bent. Ooit 

zingen (en kletsen) we weer samen! Groet Hester de Bruine. 

 



 

 

 

 

Ik wil zingen 

Ik wil zingen, heel de dag, ook terwijl het soms niet mag 

Zonder zingen is mijn leven grauw 

Gewoon omdat ik zo van zingen hou 

Heb ik verdriet of ben ik blij 

Ik zing overal bij 

Zelfs al heb ik pijn 

Ik vind zingen gewoon fijn! 

Bedankt Hester. 

 

Onze jarigen: 

Jurgen van der Kammen   9 april    Toon van Boxtel   6 juni 

Ingrid van Berkel   17 april    Erica van Hooft    14 juni 

Cisca Verhoeven   14 mei    Theo van Dulmen   23 juni 

Connie Tiekstra    2 juni    Hester de Bruine   30 juni. 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van! 



 

 

 

 

 

Opzegging lidmaatschap: 

Van ons trouwe lid Jo Hooijmans  (lid v.a. oprichting) ontvingen wij het bericht dat zij haar lidmaatschap wil laten beëindigen.  De 

redenen hiervoor zijn van persoonlijke aard en liggen buiten de vereniging. Wij hebben hiervoor alle begrip. Wij danken Jo voor 

haar jarenlange trouwe lidmaatschap en ook voor haar gastvrijheid. Haar huis stond open en we waren er welkom  om  voor het 

kerstconcert in 2019 te komen repeteren.  

Wij wensen haar en haar familie het allerbeste voor de toekomst 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wette Dè 

De nieuwe telefoon van onze secretaris  al na een dag  zodanig beschadigd was dat deze niet meer functioneerde en ook niet 

meer te repareren was. Het was de hond die  dacht dat er een nieuw speeltje voor haar was aangeschaft. Inmiddels werd er een 

nieuwe telefoon aangeschaft waar onze secretaris nog mee moet leren omgaan! 

Lia en Karel Verhagen hun stekkie (de Nederlandstraat) gaan verlaten?  
Zij hebben hier 35 jaar gewoond en gaan nu verhuizen naar de Julianastraat. 
Veel plezier en geluk  in jullie nieuwe woning. 
 
 
Nelleke en Hans van Ruiten hun huis inmiddels ook hebben verkocht. Waar zij naartoe verhuizen is bij de redactie ven de 

nieuwsbrief nog niet bekend op dit moment. 

 

 

 

Nog een hobby van mij 
Beste leden, 
 
Mij is gevraagd of ik weer een bijdrage kan leveren aan onze nieuwsbrief. 
Langs deze weg wil ik jullie in kennis stellen van nog een hobby van mij. 



 

 

 

 

 
 
Ik ben sinds 2009 lid van Jeu de Boulesclub Kerkdriel. 
Ik heb daar een aantal jaren een Bestuursfunctie bekleed en in de Wedstrijdcommissie gezeten. 
Deze sport is te beoefenen door jong en oud. 
Een ieder van ons zal ongetwijfeld wel eens en zeker op vakantie deze sport beoefend hebben. 
Momenteel gaan ook steeds meer jongeren deze sport beoefenen. 
Jeu de Boulesclub Kerkdriel heeft momenteel ongeveer 75 leden. 
En een mooie verwarmde  hal met 9 binnenbanen en koffiecorner. 
En buiten liggen 18 banen waar op gespeeld kan worden. 
En grenst aan ons repetitie lokaal aan de Laarstraat met volop parkeergelegenheid. 
Wij zijn niet aangesloten bij de NJJB dus we boulen in vrijheid en blijheid. 
Dus lekker bewegen en sociale contacten zijn optimaal aanwezig. 
We boulen op dinsdag en woensdag ochtend van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur uiteraard met koffiepauze. 
En op zaterdagmiddag vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00 met koffiepauze. 
De jaarcontributie bedraagt €50,00 dus nog geen euro per week. 
We organiseren diverse toernooien per jaar die ook altijd gezellig met de nodige hilariteit zijn. 
De weergoden zijn ons altijd goedgezind want.....bij kou en regen kunnen we binnen spelen en bij mooi en droog weer uiteraard 
buiten. 
En dit alles 52 weken per jaar. 
Jullie kunnen vrijblijvend kennis maken met deze door iedereen te beoefenen sport. 
Langs deze weg nodig ik jullie van harte uit om op een van genoemde speeldagen mee te komen boulen. 
Voldoende Boules zijn aanwezig en je kunt een aantal keren uit proberen of je het leuk en gezellig vind. 
Als je het op prijs stelt wanneer je komt dat ik aanwezig ben laat het mij dan even weten. 06-16724916 of vaste nummer 632003. 
Graag tot ziens aan onze accommodatie aan de Laarstraat. 
 



 

 

 

 

 
Met hartelijke groet, 
René van Cromvoirt 
 

Beste leden, 

Natuurlijk willen wij graag weten hoe het met jullie gaat. 
Voor de volgende nieuwsbrief willen wij een beeld geven aan de andere leden hoe het jullie vergaat? 
Jullie zullen daarom komende tijd benaderd worden om een aantal vragen te beantwoorden. 
Een voorzet van de vragen welke de redactie aan een ieder zal gaan stellen. 
 
Hoe gaat het met je in algemene zin? 
Wat mis je het meest? 
Muziek is een tweede natuur voor je, wat is echt je lievelingsnummer, mag engels, frans, duits, nederlandstalig zijn? 
Denk je dat we dit jaar nog gaan zingen? 
Heb je nog onderling contact met andere leden? 
Zijn er nog aandachtspunten die we mee kunnen nemen in de volgende nieuwsbrief? 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


